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Zal God je de deur uitzetten? (= Echt Leven, nr. 005, gewijzigd)

door Arie van der Stoep

Ik heb een boodschap voor je: Wie je ook bent, waar je ook bent, wat je ook doet, jij behoort toe

aan Jezus!

Hoe ik dat kan zeggen? Omdat Hij een onnoemelijk groot offer voor jou heeft gebracht: zijn lichaam en

bloed. (1) Dat was de prijs die Hij betaalde om je vrij te kopen van de gevolgen van de zonde: het

oordeel en de eeuwige dood - het eeuwig van God verbannen zijn. Je bent nu zijn eigendom! (2)

Daarom kunnen deze dingen op jou geen rechten meer laten gelden. (3) Ook het rijk van de duisternis

(de duivel en zijn handlangers) niet.

Wat je kunt doen

De satan heeft niet meer het recht om je aan te klagen vanwege wat jij fout hebt gedaan. Jouw zonden

- dus het gaan van je eigen weg en verder alles wat tegen Gods karakter en wil ingaat - al die zonden

waren op Jezus aan het kruis. (4) Hij droeg daarvoor de straf. Alsof hij dit zelf had gedaan.

Als je dit hebt geaccepteerd, als je Hém hebt aangenomen, heb je van God het recht gekregen om een

kind van God te zijn. De Bijbel zegt dat duidelijk! Kijk hiernaast maar bij (5)!

Dat recht kun je niet verdienen. God heeft je dat gegeven. Hij heeft alles al gedaan wat nodig was, om

je dat te kúnnen geven. Het enige wat je nu nog kunt doen, is: vertrouwen op Jezus en op wat Hij voor

je heeft gedaan. (6) En je kunt nóg iets doen!

Omarmen

Dank Hem ervoor! (7) Dat is belangrijk! Daarmee erken je Hem als God en geef je Hem de eer die Hem

toekomt. Het brengt je ook dichter bij Hem. Onthoud daarbij vooral wat Jezus zei: Wie tot Mij komt, zal

Ik geenszins uitwerpen. (8) Hij zegt: ‘Jou de deur uitzetten, als je in vertrouwen naar mij toekomt? Nooit!’

Daarom mag je te allen tijde met al je vragen, je onzekerheid, je gevoelens van onbehagen bij Hem

komen. Jezus zei: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn. (9) Dat geldt zelfs, als je weer de fout in

zou gaan. Als je daarmee naar Hem toegaat, zal Hij je opnieuw aannemen en je omarmen met zijn

liefde en vergeving. Met heel zijn hart! (10)

Dat geldt voor vandaag en voor elke dag hierna! 

Uit de Bijbel:

(1) Efeziërs 5:2.

 ..., zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, ...

(2) Romeinen 7:4.

Bijgevolg, mijn broeders, zijn ook jullie dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom

te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, ... (= Jezus - AvdS).

(3) Johannes 5:25.

... wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het

oordeel, ...



(4) 1 Petrus 2:24a.

(Christus,) die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout (= het kruis - AvdS) gebracht heeft.

(5) Johannes 1:12.

... allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht (= het recht, de bevoegdheid - AvdS)

gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in zijn naam geloven.

(6) Handelingen 16:31.

... Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden, ...

(7) 1 Tessalonicenzen 5:18.

Dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus (= nu je in Hem gelooft - AvdS) ten

opzichte van jullie.

(8) Johannes 6:37.

... wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

(9) Matteüs 11:28.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven.

(10) Jeremia 31:3.

Ja, Ik heb je liefgehad met een eeuwige liefde. Daarom heb Ik je getrokken in goedertierenheid (= je naar

Mij toegetrokken vanuit mijn vergevende hart, dat het goede voor jou zoekt - AvdS). 
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